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VYoorwoord

Ruim 25 jaar geleden kreeg ik belangstelling voor citaten.
Gaandeweg groeide het verzamelen van levenswijsheid uit
tot een hobby. Citaten zijn door de jaren heen steeds een be-
langrijke inspiratiebron voor mij geweest. Ik ben dan ook
erg blij door middel van dit boek u mijn verzameling aan te
kunnen bieden.

Dit boek bevat ruim 1200 wijze, geestige en inspirerende ci-
taten over de meest uiteenlopende onderwerpen. U kunt ze
voor uzelf en voor anderen gebruiken als spiegel, wegwijzer
of inspiratiebron.

Waarom ‘Lichtpuntjes’ als titel? Net zoals mensen lichtpunt-
jes voor elkaar kunnen zijn op hun levenspad, zo kunnen
ook citaten deze werking hebben.

Ik heb ervoor gekozen de citaten willekeurig te rangschik-
ken, zodat het verrassingseffect het grootste is. Als u citaten
zoekt over een specifiek onderwerp, kunt u de trefwoorden-
index raadplegen.

Graag wil ik alle auteurs bedanken voor de prachtige citaten
die ze hebben bedacht en Nori Verhagen voor haar hulp bij

het maken van dit boek.

Ik hoop dat dit boek ook voor u een lichtpuntje zal zijn!

’s-Hertogenbosch, juni 2003, Peter Gerrickens



Heb lief en doe wat je wilt. 1 - Augustinus

De belangrijkste afspraak, is een afspraak met jezelf.
2 - Marijke Lingsma

Hartelijk lachen is een manier van innerlijk trimmen waar-
voor je de deur niet uit hoeft. 3 - Cousins

Alleen de ontmoetingen die niet in onze agenda staan zullen
ons leven veranderen. 4 - Martin Simek

Het is met geluk als met zijn bril: men zoekt hem en heeft
hem op zijn neus. 5 - Fliegende Blitter

Liefde is als een bergrivier: soms loopt ze onder de grond
maar ze stroomt eeuwig door. 6

Als de muren op je af komen, open dan de deuren van je
hart. 7 - Gys Miedema

Alleen moeten blijven is het moeilijkst, alleen kunnen blij-
ven het mooist. 8 - Hans Krailsheimer

Als iemand van mij houdt zoals ik ben, zal ik uiteindelijk
naar mezelf durven kijken. 9 - Bergman

Het ene moment ben je bang dat de mensen over je zullen
praten en het andere moment ben je er ondersteboven van
dat ze het niet doen. 10 - David Baird

De vraag is het kuiltje dat je graaft om het antwoord in te
leggen. 11 - C. van Engeland



De grote vraag is of je volmondig ‘ja’ kunt zeggen tegen je
avontuur. /2 - Joseph Campbell

Men moet wel zelf zijn geluk smeden, maar niet anderen
daartoe als aambeeld gebruiken. 13 - C. J. Wijnaendts-Francken

Liefde is alles wat je nodig hebt.
14 - John Lennon / Paul McCartney

Geldelijke beloning zonder persoonlijke waardering werkt
averechts op de bezieling. 15 - Paul van den Bergh

Een citaat is iets handigs om in de buurt te hebben, omdat
het je de moeite spaart om zelf iets te bedenken.

16 - A.A. Milne

Als je niet weet waar je naartoe wilt, is iedere richting goed.
17 - Lewis Caroll

De controle willen houden is meestal saai. Je ziet immers
een film die je al kent. 18 - Peter Gerrickens

Creativiteit: een duif die komt binnenvliegen door een ges-
loten raam. 19 - Gregor Frenkel Frank

De hoogste daad van het denkvermogen is de begrensdheid
ervan in te zien. 20 - Frere Werry

Er is niets moeilijker dan de dingen te nemen voor wat zij
zijn. 21 - Johann Wolfgang von Goethe

Hoe meer je van jezelf begrijpt, des te beter je anderen leert
waarderen. 22 - PM.H. Atwater
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Het gras groeit niet harder door er aan te trekken. 23

De mens wil bruto bemind worden, niet netto. 24 - F. Hebel

Erkenning is een zeldzame plant, die het meest op graven
groeit. 25 - Fliegende Blitter

Als de deugd slaapt, droomt de ondeugd. 26 - Victor Hugo

Wie het ernstigst tracht eerlijk te zijn, wordt het meest
gewantrouwd. 27 - Koos J. Versteeg

De beste hervormers die de wereld gekend heeft, zijn die
welke met zichzelf zijn begonnen. 28 - Josh Billings

Wanneer je haast hebt, maak dan een omweg. 29
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Er bestaat geen mislukking, alleen feedback.
30 - Marijke Lingsma

Geld is de sleutel die op alle sloten past, behalve op die van
het paradijs. 37 - Oude Wijsheid

Wie niet in wonderen gelooft, gelooft dus niet in zijn eigen
bestaan. 32 - Jan Greshoff

Geluk sluipt naar binnen door een deur waarvan je niet wist
dat je die opengelaten had. 33 - John Barrymore

We moeten genieten van de kleine dingen, want die blijken
aan het eind vaak de grote dingen te zijn.

34 - Manfred Kets de Vries

God zoekt ons dikwijls, maar meestentijds zijn we niet
thuis. 35 - Joseph Roux

Voor wie zich in zijn hart ergens thuisvoelt, schijnen alle
plaatsen op aarde goed. 36 - Hermann Stehr

De humor is de zwemgordel op de rivier van het leven.
37 - W. Raabe

Wie in het huwelijk zijn persoonlijkheid verliest, heeft er
nooit een gehad. 38 - Marc Callewaert

Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te
blijven als je groot wordt. 39 - Picasso

Zoek de liefde niet in de wereld, maar leg hem in je blik. 40
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Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor
dat mensen het zichzelf opleggen. 41 - Nelson Mandela

Leef om te leren en je zult leren leven.
42 - Portugees spreekwoord

Het leven is ritme. Wie geen maat kan houden loopt naast de
muziek van het leven. 43 - Toon Hermans

De meesten van ons maken niet ten volle gebruik van hun
capaciteiten. We zijn als mensen die herenhuizen bezitten en
alleen het souterrain in gebruik hebben.

44 - George T. Fegradoe

De belangrijkste ontmoeting in dit leven is die met jezelf.
45 - Yves Saint Laurent

Een oprecht mens meent niet alleen wat hij zegt, doch hij
zegt ook wat hij meent. 46 - Fliegende Blitter

Niemand kent zichzelf zolang hij niet geleden heeft.
47 - de Musset

Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer meer
te luisteren dan te praten. 48 - Confucius

Het is goed om tussen de regels door te lezen: dat is minder
vermoeiend voor de ogen. 49 - Sacha Guitry

Obstakels bestaan niet — alleen stapstenen in alle vormen en
maten. 50 - David Baird

Leven is het meervoud van lef. 57 - Loesje
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Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.
52 - Gandhi

Organisaties zijn doorgangshuizen voor mensen in hun per-
soonlijke ontwikkeling. 53 - Jaap Voigt

Overgave maakt het leven tot een gave. 54
Tob niet, het wordt toch anders. 55

Voor menig politicus is populariteit de som van al zijn con-
cessies. 56 - Fliegende Bliitter

Als het praten ophoudt, kan het gesprek beginnen.
57 - Paul van den Bergh

De meeste problemen lossen zichzelf op, mits je ze er niet
bij stoort. 58

Wees voorzichtig wanneer u een advies geeft. Wijze mensen
hebben het niet nodig en dwazen zullen het niet opvolgen.

59

Versterking van de eigen waarden vergroot het gevoel van
eigenwaarde. 60 - Peter Gerrickens

De grootste misrekenaars in het leven zijn zij, die alles
willen berekenen. 61 - C. Rijnsdorp

Rust behoort bij het werk als de oogleden bij de ogen.
62 - Tagore
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Wie jaagt mij voort gelijk het noodlot?
De ikzelf, die op mijn rug zit. 63 - Tagore

Wat je bent zie je niet, wat je ziet is je schaduw. 64 - Tagore
Het zwaarste kruis: de vicieuze cirkel. 65 - Carla Pols
Zonder tegenwind stijgt geen vlieger op. 66 - Marijke Lingsma

Wie naast zijn schoenen loopt, is snel op zijn teentjes ge-
trapt. 67 - Ivar A. Nijenhuis

Zolang je van een vrouw houdt om haar kwaliteiten is er
niets ernstigs aan de hand. Maar als je haar begint te be-
minnen om haar fouten, is er liefde in het spel.

68 - Sacha Guitry
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